
Hansvindt het welletjes
Bestuur en redactie

Een bestuur kan niet zonder van die
noeste, stille werkers die nauwelijks voor
het voetlicht treden, maar veel touwtjes
in handen en het schip in de vaart en op
koers houden. Hans Heymeijer is zo'n
bijzonder iemand, die bescheiden op de
achtergrond en uiterst nauwkeurig jaren
lang secretaris van Stichting De Roerom
is geweest. Tegelijk een sturende en stu-
wende kracht in de pr-commissie en bij de
voorbereiding van de Roerom-avonden.

Roerom tot stand brengen een voorbeeld
geweest en zal dit in de toekomst blijven.
Hans Heymeijer is vanaf september 1991
betrokken geweest bij het bestuur van De
Roerom. Donderdag 7 april 2005 hebben
we tijdens de vergadering van het Alge-
meen Bestuur in besloten kring afscheid
van hem genomen en kwam er een einde
aan de lange periode waarin hij als secre-
taris mede aan het roer van de stichting
heeft gestaan. Met hoge achting en veel
dank hebben we hem 'gedag gezegd'.
Hans en Josephine, het ga jullie goed!Zijn persoon, enthousiasme en betrok-

kenheid bij het werk van bestuur, redactie
en administratie zijn voor allen die De Jan de Beer, waamemend voorzitter.

Adieu Hans

Ik zou wel eens willen weten
hoelang is die Hans al actief
in heel dat Roeromse gebeuren
in zwart/wit en later in kleuren
zo'n vijftien jaar alternatief
in de kerk - wablief!
Jemig, man, wat was jij actief.

Ik zou wel eens willen weten
wat was De Roerom zonder jou
jij bleef al die jaren promoten
kerk- en wereldse hotemetoten
die dopen hun pen soms in gal
Hans, maar jij bleef trouw
daarom is De Roerom van jou.

Ik zou wel eens willen weten
waar haalt hij die power vandaan
al jaren wil hij abdiceren
geen opvolger, 't kon hem niet deren
Hans bleef op zijn plek want De Roer-
ommoest verder gaan
heb je al een andere baan?

zorvo~~ HANS
1-5 'r AN.cE~~ ..••.

Ik zou wel eens willen weten
wat jij heel bescheiden toch doet
zodat je De Roerom blijft horen
tussen bijval- en boegeroep koren
bedankt, Hans, voor jouw grote in-
zet, het ga je goed
Blijfpr-en dat zit in je bloed.

Louis Nabbe/ Jules de Corte

JAMMER. 'T IS
Nfer ANDfi'RS".

Alles is verheugd

In mijn buitentuin zie ik
de mooiste bloemen staan.
Ze vieren met de bijen mee
dat ik 'n jaartje ouder word.

Enalles in mijn dagen is
verheugd: mijn man, mijn kind,
mijn bloementuin; mijn buurtjes
en mijn verre vriend, mijn zus.

Ik ben in mijn genadetijd,
de tijd van rustig peinzen,
van wijsheid en van dingen doen,
van goed voor jou te zijn.

Ik zie de telgen komen,
ik zie de oudste dromen; ik zie
het leven verdergaan, het
kind op eigen benen staan.

Enzachtjes heeft mijn ziel
gehuild om wat verloren ging.
Enstilaan is mijn hart verheugd
om wat behouden blijft.

In mijn buitentuin zie ik
de mooiste vogels gaan.
Ze vliegen op en zingen
voort van God gebenedijd.

Ine Verhoeven
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