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Recensie

DOOR WIM WEREN

Soms verschijnt er een boek dat een echt juweel is. Het 
kijk- en leesboek ‘Het verdriet van Brabant’ is daar een 
voorbeeld van. Het is een monument-in-woorden over de 
coronacrisis in het bisdom Den Bosch in de eerste helft 
van dit jaar. Daags na het verschijnen van dit boek vond 
op 19 september in de Sint Jan een indrukwekkende 
viering plaats. Daarin werden alle religieuzen uit 
Nederland en andere coronaslachtoffers herdacht die 
gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. 

Het boek heeft een flink formaat (21 bij 21 cm) en is voorzien 
van een hard cover. De rode draad in het geheel wordt 
gevormd door de twaalf ‘woorden ter bemoediging’ die 
mgr. Gerard de Korte tussen 13 maart en 29 juni gestuurd 
heeft aan alle parochies en kloosters in zijn bisdom. De 
rondzendbrieven van de bisschop zijn heel bijbels, en 
tegelijk sluiten ze aan bij hoogtepunten in het liturgisch 
jaar, zoals de Goede Week, Hemelvaart, Pinksteren, 
Sacramentsdag en het feest van de Zoete Moeder. Deze 
brieven tillen ons uit boven het gewone en zijn toch ook 
weer heel gewoon en diepzinnig. 

Zijn twaalf bijdragen 
worden afgewisseld 
met verhalen en 
getuigenissen van 
religieuzen en pastores 
die het verdriet van 
Brabant van heel nabij 
hebben beleefd. Ook 
hier worden spirituele 
vergezichten geboden. 
Het zijn geen verstarde 
geloofsformules, 
maar diep doorleefde 
troostwoorden die 

uitstijgen boven de besprekingen van de medische en 
economische aspecten die in talkshows veelal domineerden 
en waarin zingeving en religie vaak buiten het vizier bleven.
Daardoor is dit boek meer dan een tijdsdocument. Het blijft 
ook een bron van troost en bemoediging nu er een tweede 
golf op ons afkomt of als we geconfronteerd worden met 
andere vormen van rampspoed, ook in ons persoonlijk 
leven. Het boek kan ons nog extra aanspreken door de vele 
illustraties die erin staan, vaak paginagroot. Ze brengen 
mensen in beeld die in de frontlinie stonden, maar ook 
getuigenissen in steen zoals we die aantreffen in de Sint Jan 
en in vele andere kerken en kapellen. Deze illustraties zetten 
aan tot meditatie en als alles duister is, stralen ook zij als een 
licht dat altijd blijft.

Als alles duister is

Het verdriet van Brabant. Kerken en kloosters in het 
bisdom Den Bosch ten tijde van corona. 
Uitgeverij Adveniat, Baarn 2020 | Omvang: 144 blz.  | 
ISBN 978 94 9316 137 5 | Kosten: € 25,- 

Erik Borgman is bij de meeste lezers van De Roerom bekend. 
Naast schrijver van een aantal boeken is hij columnist en 
predikant. Hij is lekendominicaan, leerling van theoloog 
Edward Schillebeeckx en wordt wel gezien als diens 
opvolger. Hij geeft vaak zijn theologische commentaar op de 
actualiteit, zoals in De Roerom van september. Reeds lang 
kondigde hij een magnum opus aan, een groot werk met zijn 
visie op geloof en theologie: ‘Alle dingen nieuw.’ Het eerste 
deel van drie is nu verschenen: ‘Inleiding en Invocatio.’ Er zijn 
al veel commentaren op verschenen, meestal erg lovend, hier 
en daar ook kritisch. Hier wil ik een beeld geven van het boek 
en wat een niet-theoloog ermee kan. 
Het omvangrijke boek (326 
pagina’s) is wat inhoud en 
leesbaarheid betreft niet 
gemakkelijk, zeker niet voor 
mensen zonder theologische 
achtergrond. Het vormt de 
neerslag van jaren lezen en 
denken. Bekende en minder 
bekende schrijvers komen aan 
bod. Onder hen opvallend veel 
roman- en essayschrijvers die 
zichzelf niet als christen zagen 
of minstens op gespannen voet 
stonden met het heersende 
christelijk geloof. Zij vertegenwoordigen voor Borgman de 
strijd om een nieuwe visie op geloof en theologie in onze 
geseculariseerde wereld. De schrijver is ervan overtuigd dat hij 
die  heeft. En dat klopt. Het hele boek ademt een zienswijze die 
al wel eerder te lezen was, vooral in kritiek op het bestaande 
geloof. Maar niet eerder werd dat gedachtegoed zo uitvoerig, 
systematisch en theologisch verwoord. De kern: God openbaart 
zich in het dagelijkse leven, vooral in het lijden.

Het gaat om de 'onmogelijke' aanwezigheid van God in lijden, 
verworpenheid, zinloosheid en zwakte. De systematiek van 
het boek is echter niet zozeer logisch maar eerder poëtisch, als 
jazzmuziek. Meer vraag dan antwoord. Hoe dat werkt hangt voor 
een groot deel van de lezer zelf af: soms ga je mee, soms haak 
je af. Het beste is om het lezen te houden bij korte stukken. Die 
hoeven elkaar niet eens op te volgen. 
Opvallend is dat Borgman bij alle ervaringsverhalen steeds 
ook de Schrift betrekt, met name uitspraken van Jezus en 
beschouwingen van Paulus. De moderne filosofie komt weinig 
aan bod. Dat is jammer, er zijn zeker aanknopingspunten te 
vinden. Misschien komt het nog in de volgende delen, maar 
het past zeker ook in deze fundamentele theologie, wat deze 
Invocatio in feite is. Een boek voor doordenkers die er de tijd voor 
willen nemen.
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