
Van dit boek kunnen we leren dat we 
ideeën en praktijken uit de wereld van 
de Bijbel en het vroege christendom 
lang niet altijd een-op-een kunnen 
overplanten naar de wereld van nu. 
Waarom dat niet kan bespreek ik hier 
aan de hand van een gevoelig en 
actueel onderwerp: slavernij.

Slavernij als stelsel
Wat is slavernij eigenlijk? Het gaat hier 
om een stelsel waarbinnen personen 
hun menselijke waardigheid en vrijheid 
verliezen doordat ze beschouwd 
worden als het eigendom van iemand 
anders. Slaven zijn dan al gauw een 
ding, met alleen plichten en geen 
rechten. In de Oudheid werd dat stelsel 
door iedereen heel gewoon gevonden, 
ook door de slaven zelf. Wel werden 
de scherpe kanten ervan regelmatig 
bijgeslepen en vervangen door meer 
humane regels, maar niemand kwam 
nog op het idee dat het hele stelsel zou 
moeten worden afgeschaft.

Bijbel en christendom
Deze tweeslachtige houding vinden 
we ook in de Bijbel en het vroege 
christendom. In het Oude Testament 
vallen slaven onder het bezit van hun 
eigenaars, maar hun bazen moeten niet 
vergeten dat hun voorouders zélf slaaf 
zijn geweest in Egypte. Daarom moeten 
ze slaven als mensen behandelen. Een 
slaaf of slavin afranselen tot de dood 
erop volgt, is verboden. Iemand die tot 
slaaf gemaakt is omdat hij niet in staat 
was om hoge schulden terug te betalen, 
moet na uiterlijk zes jaar worden 
vrijgelaten. 

In het Nieuwe Testament gaat Jezus 
vrijelijk om met mensen uit allerlei 
rangen en standen. Hij geneest de zieke 
slaaf van een Romeinse centurio. In 
parabels vergelijkt hij de relatie tussen 
mensen en God met de relatie tussen 
slaven en hun meesters. Soms laat hij in 

deze verhalen slaven die niet deugen, 
op een hardhandige manier straffen. Dat 
past bij de mores van die tijd. 

Paulus’ brieven
Paulus spoort gedoopte slaven aan 
loyaal te zijn aan hun bazen zoals ze dat 
ook zijn aan Christus, en hun meesters 
moeten zich realiseren dat ze ook zelf 
een Meester hebben in de hemel. Heel 
radicaal klinkt wat Paulus in Galaten 3:27 
zegt: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, 
slaven of vrijen, mannen of vrouwen 
– u bent allen één in Christus Jezus.’ 
Helaas slaat dat alleen op de onderlinge 
verhoudingen binnen de christelijke 
geloofsgemeenschap, en niet op de 
wereld daarbuiten. En ook heeft Paulus 
niet de afschaffing van de slavernij 
op het oog in Galaten 5:1, waar staat: 
Christus heeft ons bevrijd; laat u dus niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen.’ 

In zijn brief aan Filemon schrijft Paulus 
over een weggelopen slaaf, Onesimus, 
die zich bij Paulus heeft vervoegd en 
door hem is gedoopt, zodat Paulus en 
hij elkaars broeders zijn geworden in het 
geloof. Hij stuurt de slaaf terug naar zijn 
baas Filemon, die hem niet meer als slaaf 
moet zien maar als een geliefde broeder. 
Onduidelijk is of dit inhoudt dat hij hem 
weer vriendelijk moet opnemen in zijn 

huishouden of dat hij Onesimus moet 
vrijlaten.

Ons koloniale verleden
In ons koloniale verleden kon men zich 
op de Bijbel beroepen om de slavernij 
te handhaven maar ook om dat stelsel 
af te schaffen. Onze voorouders zagen 
daarbij over het hoofd dat slavernij ten 
tijde van het ontluikende christendom 
niet hetzelfde was als in hun eigen tijd, 
dus in de 17e tot de 19e eeuw. Slaven 
waren in de Oudheid soms hoger 
geschoold dan hun bazen en konden 
daardoor verantwoordelijke functies 
krijgen. Ook konden ze zelf bezittingen 
hebben, inclusief eigen slaven. Het 
merendeel van de slaven had toen het 
vooruitzicht dat ze op de leeftijd van 
30 jaar vrijgelaten zouden worden, 
terwijl slavernij in ons koloniale verleden 
levenslang inhield. 

Laten we niet vergeten dat in onze 
tijd wereldwijd nog altijd ongeveer 
40 miljoen mensen, ook kinderen, 
slavenwerk verrichten: in huishoudens 
en zorginstellingen, in de bouw en de 
industrie, in de gedwongen prostitutie 
of binnen hun huwelijk met een niet 
zelfgekozen partner. Ook dit valt niet 
met de hand op de Bijbel goed te 
praten.
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Onlangs verscheen het boek Ontluikend christendom van de Belgische theoloog Daniël de Waele. Daarin 
laat hij zien hoe het christendom zich in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling ontwikkelde tot een 
nieuwe religie. Dat gebeurde niet in het luchtledige: dit proces speelde zich af binnen de cultuur van toen 
en in interactie met het jodendom en heidense religies. 
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